
Hallo, 

Ik ben Samuel en woon in Niger, een land in Afrika. Mijn ouders zijn boeren en werken heel 

hard op het veld. Vorig jaar begon het plots heel hard te regenen waardoor al het graan 

vernietigd werd. Daardoor konden mijn ouders het graan niet verkopen. Mijn ouders 

verdienden vorig jaar dus weinig geld, waardoor we ook weinig eten konden kopen.  We 

werden dus heel zwak en hadden honger. Doordat we zo zwak waren, werden we ook 

sneller ziek. Doordat het veel regende, waren er ook veel meer muggen. De muggen hier 

zijn gevaarlijk, je kan er malaria door krijgen. Dat is een ziekte waarvan je heel ziek wordt. Als 

je niet goed verzorgd wordt, kan je zelfs sterven. Mijn broertje werd gestoken door een mug 

en kreeg malaria. Hij was al erg verzwakt door de honger, daardoor werd hij onmiddellijk 

heel ziek. Hier in het dorp zijn er geen ziekenhuizen of dokters waar we naartoe kunnen. 

Door de hevige regen zijn de wegen hier ook zo slecht, dat er geen enkele taxi of bus kan 

rijden. Mijn ouders zijn te voet naar het ziekenhuis gegaan met mijn broertje. Dat was 

enorm ver en duurde ook heel lang. De dokters zeiden dat hij bijna dood was. Gelukkig 

hebben ze hem toch kunnen genezen. 

 


