
Beste leerlingen, 

Wij zijn een groep onderzoekers die willen nagaan hoe we van de wereld een betere plaats kunnen maken.  Dit is geen 

gemakkelijke opdracht, geloof ons. Lang geleden, voor jullie geboren waren, hebben wij ook een plan ontworpen om de 

wereld te verbeteren.  We hebben dit plan toen de  Milleniumdoelstellingen genoemd. Een aantal zaken hebben we 

kunnen verbeteren, maar helaas is niet heel ons plan gelukt. Nu willen we een nieuw plan uitwerken om de wereld te 

verbeteren. En we hebben jullie hulp nodig om te ontdekken wat er allemaal in de wereld  verbeterd moet worden.  

Binnenkort moet ons plan af zijn en we hebben nog heel veel werk. Daarom willen we graag dat jullie met ons 

meedenken. Willen jullie even wat onderzoek doen in jullie eigen land? Als dat gelukt is, mogen jullie op onderzoek in 

het buitenland. Jullie kunnen dan ontdekken wat er fout liep bij de familie van Samuel uit Niger. 

Hopelijk leren we van jullie welke acties er nog in ons plan moeten komen, zodat we de wereld kunnen verbeteren. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

De onderzoekers 

 

 


