
Ik ben Sangeeta en ik ben 10 jaar. Ik woon in India. Mijn ouders hebben niet genoeg geld 

om mij naar school te laten gaan. Daardoor kan ik niet lezen of schrijven. Ik help mijn mama 

thuis met het zorgen voor mijn kleinere broertjes en zusjes. Ik vind het wel jammer dat ik 

niet naar school mag gaan. Mijn oudere broer gaat wel naar school. Hij kan wel lezen en 

schrijven. 

 

Ik ben Esmeralda, ik ben 8 jaar en woon in El Salvador. In ons land zijn er heel veel bomen 

omgehakt. Dat is heel slecht voor de grond. Die wordt daardoor heel droog. Vroeger, toen 

er nog bomen waren, vonden de mensen het niet erg dat het regende. De bomen zorgden 

dat de regen in de grond ging. Nu er geen bomen meer zijn, kan dat niet meer. Al de regen 

en modder stroomt nu naar de dorpen. Er zijn hier veel overstromingen. 

 

Ik ben Samuel, ik ben 7 jaar en woon in Niger. Vorig jaar werd mijn broertje heel ziek. Hij 

werd gestoken door een gevaarlijke mug. Als je snel in het ziekenhuis bent, kunnen de 

dokters je medicatie geven. In ons dorp zijn er jammer genoeg geen ziekenhuizen of 

dorpen. Wij kunnen ook geen ambulance bellen, zoals bij jullie. Mijn ouders zijn te voet naar 

het ziekenhuis moeten gaan. Dat was heel ver. De dokter zei dat mijn broertje bijna dood 

was. Gelukkig is hij beter geworden. 


